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Pastoor Dölle tel. 045 4051273 
Assistent-pastoor Geilen tel. 045 
5241208  
Koster Schra Rijkx tel. 06 50508913; 
Frank Bisscheroux tel. 06 14933993. 
Parochiebureau voor vragen en 
intenties op dinsdag in de pastorie 
door vrijwilligers van 09.30 -10.30 uur, 
tel. 5241208.  
Parochiebureau pastoraal: donderdag 
van 14.00 – 16.00 uur. 
 
 

Bankrekeningnummers: Kerkbijdrage: NL50 RABO 0137 7015 19  
of NL90 INGB 0001 0346 51 t.n.v. Parochie H. Bavo. 
Misintenties en andere betalingen: NL32 RABO 0137 7038 80 t.n.v. Parochie H. Bavo 
Klussendienst: De klussendienst doet kleine klusjes voor die mensen die niemand 
hebben die hen kan helpen. Telefonisch opgeven (5241208) op dinsdag en vrijdag van 
9.30u.-10.30u. 
Ziekencommunie/ziekenbezoek: Als u de H. Communie wilt ontvangen op de eerste 
vrijdag van de maand of bezoek van pastoor op prijs stelt kunt u dat doorgeven op tel. 
045 5241208. Ook voor ziekenbezoek in het ziekenhuis of kliniek door vrijwilligers kunt u 
dit nummer bellen. 
Website: www.bavonuth.nl 
Facebookpagina: Parochiecluster Méér-kerk 
E-mailadressen: pastoor@h-clemens.nl; assistentpastoor@gmail.com; 
secretariaat@parochieclustermeerkerk.nl; redactiekerkklokje@bavonuth.nl; 
parochiebureau@bavonuth.nl. 
 
MISINTENTIES VAN 8 t/m 21 JUNI 2025 
Zondag 8 juni Pinksteren 09.30 uur: Communiemis (met live streaming). 
Maandag 9 juni Pinkstermaandag 09.30 uur: H. Mis m.m.v. Bavokoor (met live 
streaming). 
Intenties:  
- ouders Bemelmans-Crijns bgv moeders verjaardag (stg); 
- jrd. ouders Collaris en Maria Collaris-Debets; 
- Marcel van Oppen. 
Vrijdag 13 juni 09.00 uur: H. Mis (met live streaming). 
15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste. 
Zondag 15 juni 09.30 uur: H. Mis m.m.v. Schola (met live streaming). 
Intentie: 
- Frans Janssen. 
Maandag 16 juni 09.00 uur: H. Mis (met live streaming). 
Vrijdag 20 juni 09.00 uur: H. Mis (met live streaming). 
15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste. 
 
1. THEMA: Levenstestament 
Een toenemend aantal ouderen is bezig met het maken van een levenstestament. Hierin 
gaat het om de vraag: wat moet er met mij gebeuren als ik door een ongeval of door 
ziekte niet meer in staat ben om mijn eigen zaken te regelen? Dan gaat het om het 
regelen van persoonlijke verzorging, huisvesting, medische beslissingen, de dagelijkse 
financiën. In het levenstestament komt ook te staan wie de vertrouwenspersoon of de 
gevolmachtigde is die namens haar of hem kan optreden als zij of hij daar zelf niet meer 
toe in staat is. 
Op de avond van het Laatste Avondmaal, de avond dat Jezus beseft dat het einde van 



zijn leven nadert, schrijft Jezus als het ware zijn 
levenstestament. Hij laat zijn leerlingen geen huis na, geen 
bezittingen, maar Hij wijst zijn leerlingen aan als zijn 
vertrouwenspersonen, als zijn gevolmachtigden. Hun 
vertrouwt Hij zijn levensopdracht toe: ‘Heb elkaar lief. Zoals 
Ik jullie heb liefgehad.’ Tot vier keer toe valt het woord 
‘liefhebben’ of ‘liefde’. En tot drie keer toe het woord ’elkaar’. 
De liefde is dus het centrum van het leven van Jezus, en zijn 
laatste wil is dat wij als zijn leerlingen deze liefde maken tot 
het centrum van ons eigen leven. Maar wat bedoelt Hij met 
dat woord ‘liefde’? 
De evangelist Johannes 
gebruikt voor de liefde het 
Griekse woord agapè. Agapè 
is de liefde die op de eerste 

plaats geeft en niet neemt. Het is de liefde waar geen 
tegenprestatie tegenover hoeft te staan. Het is de liefde 
van ouders voor hun kinderen op het moment dat ze als 
kwetsbare wezentjes ter wereld komen. Het is de liefde 
waarmee grootouders de zorg voor een kleinkind op zich 
nemen, omdat hun dochter ernstig ziek is. Het is de 
liefde van kinderen voor hun ouders op het moment dat 
die ouder en kwetsbaar worden. Het is de liefde 
waarmee partners voor elkaar blijven zorgen op het 
moment dat een van beiden hulpbehoevend wordt. 
Het is zo mooi om te zien hoeveel liefde mensen voor 
elkaar kunnen opbrengen. Maar ik zie ook hoeveel het 
soms kost. Ik zie ook dat het soms te veel van mensen 
vraagt, zeker als er weinig wederkerigheid is. Daarom is 
het goed om niet te vergeten dat Jezus spreekt over het liefhebben van elkáár; dat 
evenwicht is blijkbaar nodig om het vol te houden. 
Assistent pastoor Jan Geilen 
 
2. PAROCHIEAGENDA 
- elke donderdag 15.00-16.00 uur: kerk helemaal open; pastoor Geilen is aanwezig 
- zondag 15 juni is na de mis koffie achter in de kerk 
 
3. JOURNALISTEN ZIJN POSITIEF OVER DE PAUS!? HOE KAN DAT! 
Ik hoorde het op een vormingsavond van het bisdom. Het is ongelofelijk. Bij het 
overlijden van Paus Franciscus was er geen onvertogen woord van de journalisten. En nu 
bij Paus Leo zijn de media ook positief. Hallo?! Hoe kan dat? Jaren lang negatieve pers. 
En nu dit?  
Een antwoord heb ik niet direct. Ik heb de nodige reacties gelezen. Het onderstaande is 
een poging om een antwoord te geven. En wellicht leren we ervan! 
Paus Franciscus: 
1. Hij was beminnelijk en goed te benaderen.  
2. Hij kwam altijd voor de minsten, de armen en de ontheemden op. 
3. Hij was jarenlang het geweten van de wereld. 
4. Hij heeft Jezus Christus weer smoel gegeven. 
5. Hij was dapper; hij ging daar waar mensen in nood waren, denk aan Irak, aan 
Centraal Afrika, aan Lampedusa. 
6. Hij heeft duidelijk gemaakt dat de Kerk er voor iedereen is: tutti of anders gezegd 
para todos. 
7. Hij heeft duidelijk gemaakt dat priesters naar hun schapen moeten ruiken en dat we af 
moeten van het klerikalisme. 
8. Hij heeft synodale weg weer op de agenda gezet; het pad van samen op weg gaan. 
9. Hij heeft niet alleen gesproken, maar ook actie ondernomen.  



Kortom Paus Franciscus heeft in deze wereld, met zoveel oorlog, onverdraagzaamheid, 
leugens en onverschilligheid, een luid en duidelijk tegengeluid gegeven. En dat geeft ons 
allemaal hoop. En ook journalisten zijn daar gevoelig voor. 
En over Paus Leo: sympathieke man en hij heeft een tot nu toe goed verhaal. Dus de 
verwachtingen zijn hoog. 
Telkens staan er in onze Kerk mensen op die ons kunnen inspireren. En dat we dan ook 
opkomen voor de minsten, en dapper zijn en getuigen en dat niet veroordelen. 
Noot: met deze column wordt niet gezegd dat P.F. een superheld was. Of dat andere 
pausen minder waren.  
Richard Griffijn 
 
4. INSTALLATIEPLECHTIGHEID EN MIS VAN PASTOOR DÖLLE 

              
Zondagmiddag vond de installatie plaats van pastoor George Dölle als pastoor voor de 
parochies van Nuth, Wijnandsrade en Vaesrade: parochiecluster “Méér-kerk”. Tevens 
werden de kapelaans pater Charles Leta, Stefan Musanai en Siktus Depa voorgesteld. 
Ook zij zullen regelmatig de mis opdragen in ons cluster. Natuurlijk blijft assistent-
pastoor Jan Geilen actief in onze parochies. 
De plechtigheid begon in de pastorie met de eedaflegging en de wijdingsbelofte met de 
overhandiging van het herdersschopje, geleid door deken H. Bouman in het bijzijn van 
kerkbestuursleden. 
Daarna trok de stoet naar de kerk, vergezeld door de Kon. Harmonie St. Bavo, Kon. 
Fanfare St. Caecilia Wijnandsrade en de Schutterij van Vaesrade. 
Bij de kerkdeur werd de sleutel van de kerk aangeboden waarna een mooie viering 
begon, opgeluisterd door de gezamenlijke kerkkoren: St. Bavo van Nuth, St. Caecilia van 
Wijnandsrade en het Dameskoor St. Caecilia van Vaesrade en de genoemde 
muziekkorpsen. 
Deken Bouman heette iedereen welkom. Na het voorlezen van de benoemingsbrief legde 
pastoor Dölle de ambtseed af. 
Bij de voorbeden werden de tekenen van het priesterambt overgedragen: attributen van 
het doopsel, chrisma, missaal en kelk, de sleutel van het tabernakel, het Evangelieboek, 
de paarse biechtstola, de witte stola en de olie van de zieken. 
De viering werd prachtig afgesloten met het “U zij de glorie” gezongen door de koren en 
de parochianen, begeleid door de muziekkorpsen.  
Na de mis liep de stoet onder begeleiding van de harmonie, fanfare en schutterij naar het 
Trefcentrum waar de receptie plaats vond. 
Op www.bavonuth.nl kunt u alle foto’s bekijken. 
 



5. PINKSTEREN 
De naam 'Pinksteren' komt van het Griekse pentèkostè (πεντηκοστη), dat 'vijftigste' 
betekent. Het is de laatste dag van de vijftigdaagse Paastijd, die aanvangt op 
Paaszondag. 
De neerdaling van de Geest wordt beschreven als een wonderbaarlijke gebeurtenis: 
‘Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren zij allen op één plaats bijeen. Plotseling 
kwam er uit de hemel een geraas alsof er een hevige wind opstak, en het vulde heel het 
huis waar zij waren. Er verschenen hun vurige tongen, die zich verspreidden en zich op 
ieder van hen neerzetten. Zij raakten allen vol van heilige Geest en begonnen te spreken 
in vreemde talen, zoals de Geest hun ingaf’ (Handelingen 2, 1-4).  
De theologische betekenis van dit taalwonder heeft te maken met de katholiciteit van de 
Heilige Geest. Katholiek betekent namelijk letterlijk ‘universeel’. De Geest, zo wordt met 
Pinksteren duidelijk, laat zich verstaan aan eenieder die er oor voor heeft. Gods liefde 
openbaart zich niet langer aan één volk maar aan alle volken, rassen en talen. 
De katholieke traditie ziet in de Pinkstergebeurtenis de geboorte van de Kerk. Door de 
kracht van de Geest presenteert de Kerk zich voor het eerst aan de wereld, te beginnen 
in Jeruzalem, het centrum van de joodse godsdienst. In Handelingen staat beschreven 
hoe Petrus na de neerdaling van de Geest als eerste van de apostelen naar voren treedt 
en zich richt tot de ‘joodse mannen en bewoners van Jeruzalem’. Petrus roept na zijn 
toespraak de toehoorders op zich te bekeren, met resultaat: Die zijn woord aannamen, 
lieten zich dopen, zodat op die dag ongeveer drieduizend mensen zich aansloten. 
 

In de uitbeelding van het 
Pinksterwonder zoals het in 
Handelingen beschreven 
staat, komt vaak Maria 
voor. Zowel in oosterse 
iconen als op westerse 
schilderijen. De 
Moedermaagd neemt vaak 
zelfs een centrale plaats 
in: zij wordt afgebeeld in 
het midden van de kring 
van twaalf apostelen. 
Boven elk hoofd zweeft 
doorgaans een 
tongvormige vlam, soms 
ook een stralenbundel. 
Maria symboliseert in deze 
afbeeldingen de Kerk, die 
met Pinksteren ‘geboren’ 

wordt. Het Bijbelboek Handelingen vertelt hoe de apostelen na Jezus' Hemelvaart 
terugkeren naar Jeruzalem en trouw en eensgezind in gebed bij elkaar blijven, samen 
met de vrouwen onder wie Maria, de moeder van Jezus. (Handelingen 1, 12-14). 
 
WEET U DAT:  
- u de parochie helpt door zoveel mogelijk kerkbonnen te gebruiken i.p.v. cash?  
- Judith van Judith’s BloemStijl tweewekelijks voor een boeket bloemen op het altaar 
zorgt en ook de versiering in de kerk en Trefcentrum heeft verzorgd b.g.v. de 
installatiemis van pastoor Dölle? 
 
CITAAT: 
Wie met weinig kan leven is heel rijk.  
Socrates 
 
 


